
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
  
 
 
  

 
Informatie van de kern Buren, onderdeel 
van de PG Lingestreek                                                              
nr. 2023-3 (Periode 15 mei - 10 juli)  

Kerkelijke gegevens: 
 

• kerkdiensten - website www.pglingestreek.nl 

• Bij streekdiensten is er zondagsschool op Buitenhuizenpoort 4, Buren 

• kerkelijke bijdragen t.n.v. Hervormde Gemeente Buren zijn voorlopig nog  welkom op NL87 INGB 

0000 8949 28, NL19 RABO 0321 2361 65 of NL83 SNSB 0923 8173 52 

• Voor de Diaconie ook voorlopig nog Diaconie Hervormde Gemeente Buren: NL83 RABO 0321200675 

 

Predikanten: 
 

• ds. Everdien Hagen, predikant PG Lingestreek. Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath,                          

0344 681500/ 06 57569564  domineehagen@pglingestreek.nl 

• mevrouw Sandra Schelling, kerkelijk werker. Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen, 06 15460673 

• ds. Gerrit Schouten, ambulant predikant. Ooisestraat 2, 4054 MN Echteld, 06-3943 2924                          
predikant@hervormdegemeenteburen.nl 

 

E-mailadressen: 
 

Scriba’s, scriba@pglingestreek.nl 
 
College van Kerkrentmeesters, vleenen@ziggo.nl 
 

klachten bezorging: 0344-572398/ 662261 
 

kopij voor de volgende uitgave 
graag vóór maandag 3 juli 2023 

http://www.pglingestreek.nl/
mailto:domineehagen@pglingestreek.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:vleenen@ziggo.nl
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                                                                                                                         Meditatie                                                                                                                                                                                                                        

                    
Toen wij net in de Betuwe woonden waren we op een mooie lenteavond voor het eerst van ons leven 
getuige van een groot moment in een klein vogelbestaan.  
Er is druk verkeer rond en in de grote boom achter ons huis. Ergens tussen de takken en 
dennennaalden, onzichtbaar voor ons en voor de katten, moet een nestje zitten. De lijsters vliegen in en 
uit. Heel voorzichtig en nog nieuwsgieriger kijken we op een dag van een afstandje op een ladder het 
nest in. Jawel hoor, twee kleine lijsters. En op een avond is het zover.  

Dit hebben wij nog nooit gezien: de eerste vlieglessen.  
 We hebben een avond vrij en geen televisie nodig. De 
leerling-vliegers rollen het nest uit en hippen wat rond. Is dat 
niet levensgevaarlijk? Het lijkt er niet erg op, dat ze met die 
vleugeltjes al iets zullen kunnen uitrichten. Maar schijn 
bedriegt. Opeens vliegt er eentje van een tak op de tuintafel. 
Echt doelgericht kun je het nog niet noemen. En ja hoor, daar 
heb je het al, een kat in de tuin. Alsof  ik zelf de moeder ben, 
stuif ik naar buiten om dit arme roofdier, dat ook niet anders 
doet dan zijn instinct volgen, weg te jagen. Inmiddels duikt de 
volgende hindernis in het prille avontuur van de lijsters op. 
We hebben een glazen afscheiding. Er staan weliswaar wat 

vergane stickers van vogels op, maar wie kan op zijn eerste tocht buiten het nest de lucht van glas 
onderscheiden? Deze twee lijsters niet. Het is een grappig gezicht hoe ze zich staande proberen te 
houden. Het gladde randje geeft geen houvast en ze zakken telkens terug in de plantenbak onder de 
ruit. En als ze zich uit alle macht dan weer opgewerkt hebben, is daar weer het glas, en begint het liedje 
van voren af aan.  
Nu is het de beurt aan mijn partner om haar moederinstinct uit te leven. Maar nog voordat ze een 
kleintje heeft kunnen oppakken komen vader en moeder lijster in het geweer. Krijsend en dreigend 
vliegen ze op haar af. “Blijf van mijn kinderen af!” Al die tijd zaten ze dus in de buurt. Onzichtbaar voor 
ons, maar aanwezig voor hun jongen.   
We blijven nog lang kijken. Steeds langere stukken kunnen de jongen op eigen kracht. Soms eindigt een 
vlucht nog in een crash op de grond, maar we kunnen zien hoe ze zich meer en meer leren redden. 
Vader en moeder zitten op de rand van het dak van de schuur van de buren. En houden alles in de 
gaten. Klaar om dit kwetsbare begin te bewaken.  
Het deed mij denken aan een liedje, dat we in de kerk vaak gezongen hebben. In het lied wordt God 
aangesproken als de moeder-of vadervogel, die waakt tot de jongen kunnen vliegen op eigen kracht. 
Het is een beeld uit de bijbel ( Deuteronomium 32: 10 en 11). Mozes gebruikt het beeld om het volk 
Israel te laten zien hoe de Eeuwige hen heeft gebracht door de woestijn tot aan de Berg van het 
Verbond. Het gaat dus niet over een lijster in de tuin, maar over een arend of adelaar in het wild. De 
arend of adelaar die over de jongen waakt, die uit hun hoge nest zomaar naar beneden moeten, door 
boven hen te vliegen en als het nodig is een duikvlucht naar onderen te maken om hen te dragen op 
haar vleugels.  
“Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen 
in de ruimte  
 en als ik krijsend viel, mij ondervangen met Uw wieken,  
 en weer opgegooid.  
 Totdat ik vliegen kon op eigen kracht”                                                     
(tekst: Huub Oosterhuis) 
 Het mooie aan dit lied vind ik het zorgzame, waakzame 
beeld van God en de laatste zin. Het volk Israel was er aan 
toe de tien geboden te ontvangen. Zelf te leren omgaan 
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met de vrijheid in verantwoordelijkheid. Alle zorgzaamheid, alle lessen, alle waken is daarop gericht. Er 
zijn veel kanten aan geloven. Het beeld van de adelaar die zijn jongen leert vliegen, laat mij zien, dat 
geloven ook volwassen worden inhoudt. Durven leren vertrouwen op de kracht die ons meegegeven is. 
De kracht van de tien geboden en de kracht van de Heilige Geest. Daarmee mogen wij het wagen te 
leven. 
                                                        Ds. Everdien Hagen, PG Lingestreek                  
 

Deze meditatie is eerder geplaatst in het kerkblad van de Avezathen en met toestemming ongewijzigd  
overgenomen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kerkdiensten 
 

 

 

De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren en 
via www.kerkdienstgemist.nl  
  

 

14 mei, 10 uur dienst in Buren Ds. W. van Wakeren, Veenendaal 

  

Donderdag 18 mei, 10 uur, dienst in de 
Gregoriuskerk te Buren 

Diaken Vincent van der Helm 
Hemelvaartsdag 

  

21 mei, 10 uur dienst in Kapel-Avezaath  Ds. E. Bakker, Utrecht 
  

28 mei, 10 uur dienst in Buren 
Gezamenlijke dienst 

Ds. Everdien Hagen 
Pinksteren 

  

4 juni, 10 uur dienst in Kerk-Avezaath 
Gezamenlijke dienst 

Nog niet bekend 

  

11 juni, 10 uur dienst in Buren Ds. Anneke Lodewijk, Leerdam 
  

18 juni, 10 uur dienst in Zoelen 
Gezamenlijke dienst 

Dhr. Jack de Koster 

  

25 juni, 10 uur dienst in Buren  Dhr. C. Kersbergen, Veenendaal 
  

2 juli, 10 uur dienst in Buren 
Gezamenlijke dienst 

Dhr. Jack de Koster 

  

9 juli, 10 uur dienst in Asch Drs. J.P. Goossen, Tiel 
  

                                                                                                          Bij de diensten in Buren 
 

De laatste maanden hebben we een aantal prachtige diensten gehad in 
onze Lambertuskerk. Eén daarvan was de Paasdienst, heel sfeervol met 
de vrolijke klanken van het Burens Orkest en het Hervormd Kerkkoor. 
Daarnaast het kruis dat prachtig versierd was met 
bloemen, zie foto’s elders in deze RBT. Omdat we het 
jammer vonden het kruis binnen te laten staan, hebben 
we het buiten voor de ingang van de kerk gezet, op 
Eerste en Tweede Paasdag. We hadden afgesproken het 
’s nachts buiten te laten staan. Maar zondagavond 
belde Jan toch: ‘Zal ik het kruis maar binnen zetten?’ 
We vonden dat wel zo eerbiedig en zo hadden we onze 
eigen wake bij het kruis, ná Pasen. De symboliek van het 
kruis vol met bloemen sprak veel mensen aan, velen 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld
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spraken ons aan en er zijn veel foto’s van genomen. Een aansprekend getuigenis van wat we geloven! 
Op 4 mei hadden we een oecumenische vesper, samen met de katholieke parochie. We zijn blij dat we 

in ieder geval twee activiteiten weer samen doen. Willemijn 
Doornenbal, predikant in opleiding bij de PKN, ging voor in deze 
dienst. Het thema van de dodenherdenking dit jaar was ‘Leven met 
oorlog’, hoe de trauma’s van een oorlog vaak generaties meegaan. 
Er waren prachtige muzikale intermezzo’s met Teuni op koororgel 
of piano en Marianne Beunke op dwarsfluit en een 
basisschoolleerling las een zelfgeschreven gedicht voor. Het was 
een goedbezochte, sfeervolle bijeenkomst. Ook na de plechtigheid 

op de begraafplaats zijn er vele kopjes koffie geschonken en genuttigd in de kerk. Hulde aan de kosters! 
Dan de diensten die gaan komen! Op 14 mei preekt ds. Van Wakeren, inmiddels een oude bekende in 
Buren. Op Hemelvaartsdag 18 mei vindt de andere activiteit plaats samen met de katholieke parochie: 
dauwtrappen, gezamenlijk ontbijten en een dienst in de Gregoriuskerk onder leiding van diaken Vincent 
van der Helm. Elders in deze RBT leest u hoe u zich kunt aanmelden voor het ontbijt. 28 mei is het 
Pinksteren, we vieren dat met de hele PG Lingestreek in Buren. Onze predikant Everdien Hagen gaat 
voor en het Hervormd Kerkkoor Buren is al aan het oefenen. Bij de andere diensten spreekt de 
aankondiging al voor zich. Ik hoop dat het mooie, inspirerende diensten zullen worden! 
Dorien Rots 
  

 

                                                                         Gespreksgroep in Oranjehof, ‘Vertel eens…’ 

  
 

Maandag 10.30-11.15 uur, we verzoeken u zich vooraf aan te melden bij W&G  
  

15 mei,  Everdien Hagen 
29 mei  Judith van der Meij 
12 juni  Machteld de Mik 
26 juni  Judith van der Meij 
19 juli   Gerrit Schouten 

                                                                                      

                                                                                                                            Bloemengroet 
 

De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan  
 

• op 19 maart naar mevrouw. A. de Goei – Wellner, die op 19 maart    
             98 jaar is geworden; 

• op 26 maart naar mevrouw H. de Joode; 

• op 2 april naar mevrouw J. van Egteren – Peterse, die  op 27 maart    
             85 jaar is geworden; 

• op 9 april naar mevrouw P. van Zanten – Heuff;  

• op 23 april naar ds. G. Schouten;  

• en op 30 april naar familie Tinga.  
 

 

                                                                                                                Vanuit de kerkenraad 
 
 

Vanuit de kernraad Buren, de Kerkrentmeesters 
“ Protestantse  gemeente te Lingestreek i.o.” 



5 
 

Toch nog nieuws uit de pastorie, zoals u wist hebben we vorig jaar een nieuwe keuken geplaatst, de 
tegelzetter liet het afweten. In de derde week van april hebben we toch een nieuwe tegelzetter 
gevonden en kunnen we met trots melden dat de keuken er weer netjes uit ziet. 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beroepingswerk. 
Op dit moment zijn wij in afwachting van de goedkeuring voor de vacature voor een predikant voor 28 
uur per week, is 1288 uur per jaar. Hiervoor wordt eerst door het Classicale College voor de Behandeling 
van Beheerszaken (CCBB) een financiële toets gedaan. Kunnen we wel een dominee betalen voor de 
eerste 8 jaar (de zogenaamde solvabiliteitstoetsing). Bij goedkeuring gaat dan een aanvraag naar het 
Breed Moderamen van de Classicale Vergadering Gelderland Zuid / Oost. Deze aanvraag wordt 
onderbouwd met de Solvabiliteitsverklaring, een werkplan (urenonderbouwing), en een uitgebreide lijst 
van de gemeenteopbouw (hoeveel leden, doopleden en in welke leeftijdscategorieën). 
 

Parallel aan dit traject zijn we na de gemeenteavond gestart met het werven voor de 
beroepingcommissie. Uit onze kern Buren hebben Corinne Kirpestein en José Waterlander zich 
aangemeld.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Een vriendelijke groet en tot snel, 
Peter van Leenen en Rob Veenis 
                                                                      

                                                                                                   Overzicht collecten en giften   

Diaconie: collecten en giften maart april 
Wereldgebedsdag Taiwan                    € 76,60  
Kerk in Actie Ghana                                € 26,41  
Kerk in Actie Kinderen in Zuid-Afrika      € 70,00  
Kerk in Actie Bangladesh                        € 42,15  
Kerk in Actie Moldavië  € 71,10 
Timonhuis India  € 48,05 
Vrienden.van.Oranjehof…..                                                            € 89,90 
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Alle geefsters en gevers hartelijk dank! 
               

                                                                                         Vanuit de evenementencommissie  

 
 
 
  
 
 
 
 
 Helaas kan de muziekavond voor jongeren op zaterdag 13 mei                                       
                    niet doorgaan. Maar niet getreurd, ná de zomervakantie is er                                    
                    een nieuwe kans om mee te doen!  
                    Hou deze rubriek in Rond Burens Toren in de gaten!!  

            
 

 

          

                                                 

                                                              Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren 
 

                                       Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld. 
 

                                                                                   
 

 

                                 

 

  

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mei 
 

     

   

 

 

 

Zondag 14 mei 
10.00 uur 

Digitale kerkdienst kijken 
in de hofkamer 

 
Kerkrentmeesters: 
Collecte 1e kwartaal 2023  € 411,50 
    Oranjehof           €   37,80 
 

Giften   1 x € 10,- 
 2 x € 20,- 
 1 x €   7,50 

  
Aktie kerkbalans:  Streefbedrag € 30.000,-, tot nu toe toegezegd € 24.956,-, dus we zitten op 
83%.  
Verstuurde enveloppen 230, gemiddeld kwamen de afgelopen jaren er 150 retour. Op dit 
moment zitten we op 130 enveloppen retour. 
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Dinsdag 16 mei 
19.30 uur 

Bingo georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Donderdag 18 mei Hemelvaart, geen activiteiten 
Maandag 22 mei 
19.30 uur 

Optreden van het smartlappenkoor “Het Anker” uit 
Alphen aan de Maas. Entree € 4,00 

Zondag 28 mei 
10.00 uur 

Digitale kerkdienst kijken (Pinksteren) 
in de hofkamer 

  

  
   

                                            

                              juni 
 
 
 

Donderdag 1 juni 
14.30 uur 

Bingomiddag 
Bingokaart € 2,50 

Zondag 11 juni 
10.00 uur 

Digitale kerkdienst kijken 
in de hofkamer 

Dinsdag 20 juni 
19.30 uur 

Bingo georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Woensdag 21 juni 
14.00 – 16.00 uur 

Modeverkoop Lanco Mode 
 

Zondag 25 juni 
10.00 uur 

Digitaal de kerkdienst kijken 
in de hofkamer 

 

Meer informatie: Huis van Buren - Kasteellaan 1, Buren, te bereiken van ma t/m vrij 10.00 - tot 16.00 uur 

Telefoon (0344) 57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                           Bij wie kunt u terecht (voorlopige lijst, tot alles bekend is) 
 

De kerkenraad bestaat uit: 
 

Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).  
 

Ouderling-Kerkrentmeester  
De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling 
De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 
 

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us 
  

mailto:welzijnoranjehof@stzdb.nl
mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:g.verhulst@upcmail.nl
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Diaken (verenigd in het College van Diakenen)  
Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: 
e_de_jongh@planet.nl   
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken 
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 0344-606790.                                           
E-mail: jcm.heij@ziggo.nl 
Mevrouw M. de Heus (Martha), Voorburcht 13, 4116 DG Buren, 0344-572612.                                              
E-mail: marthadeheus@planet.nl 
Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.                                
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 
 

Toegevoegd aan de kernraad voor de financiële administratie: 
De heer G. Theunissen (Gerard), Kniphoek 12, 4116 BX Buren, 0344-572151. E-mail:                                                    
g-theunissen@hetnet.nl   
Scriba De heer M. Schelling (Marco), Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen. 
En mevrouw D.B. Rots (Dorien), scriba@pglingestreek.nl  
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 0344-572160. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl              
____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   
 

 

                                                              Terugblik op het muzikaal vredesgebed voor Oekraïne 
 

Op 15 april gonsde het om 16.00 uur al van de activiteiten in de 
Lambertuskerk. Het Kerkkoor en het Kleinkoor kwamen repeteren voor 
het avondprogramma, onder leiding van Teuni Trouwborst en Jorrit 
Meulenbeek. Na de repetitie was er voor iedereen Oekraïense 
bietensoep en tomatensoep en broodjes. Iedereen deed zijn corsage 
op in de kleuren  van de Oekraïense vlag, die je ook terugzag in de 
bloemen in de vaas en het hart van kaarsjes.  
Langzaam maar zeker stroomde de kerk lekker vol. Dorien heette 
iedereen van harte welkom en wenste ons allemaal een mooie avond 
bij het programma ‘Hopen & uitzien naar het licht.’  
Tussen het eerste lied van het Kleinkoor ‘Zoekend naar licht’ en het 
slotlied met z’n allen ‘Hopen en uitzien naar het licht’ werd er 

gezongen en gesproken over de verschrikkingen van oorlog. De angst, de wanhoop, het verdriet. Maar 
toch ook over de kracht van de hoop, geloof en liefde. André Fonteijn deed verslag van hun vlucht uit 
Oekraïne, met hun nog zo jonge tweeling en over hun project ‘Freedom for Ukraine’. Zijn vrouw 
Valentyna vertelde vol emotie over hoe het voelt om lijfelijk hier veilig in Nederland te zijn, maar hoe je 
met heel je hart daar in  je vaderland Oekraïne wilt zijn, verbonden met jouw familie, vrienden, jouw 
eigen volk.  
Tetiana Ustiantseva en haar kinderen Iryna, Konstantijn en Olga speelden op de bandura en zongen 
daarbij over de oorlog en een eed aan de moedertaal. Een bandura is een Oekraïens snaarinstrument 
met zestig snaren. Tijdens het aansteken van de kaarsen zong het Kerkkoor een Oekraïens gebedslied, 
‘Pomiluj nas’. 
Dorien bedankte iedereen die meegewerkt had aan de avond en er was gelegenheid om na te praten 
met een drankje en zonnebloemkoekjes die Dorien en Marlein hadden gebakken.  
Valentyna en André waren heel erg blij met de aandacht voor hun situatie en de welgevulde 
collecteschaal voor hun project. Al met al een avond om met een warm gevoel op terug te kijken.    
                                                                                                                                                                                                                           

mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:jcm.heij@ziggo.nl
mailto:marthadeheus@planet.nl
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl


9 
 

 

                                                  

                                                                                                                                                               

  

 

 

 

                                                                   Het verhaal van de koninklijke onderscheiding 
 

Op 26 april, de dag voor koningsdag, werd ik verrast met een koninklijke onderscheiding. Wat een 
enorme verrassing. Ik denk dat ik teveel met andere dingen bezig was om ook maar iets in de gaten te 
hebben, want achteraf hoorde ik dat er al wel een jaar in het diepste geheim aan gewerkt was. En ik 
leefde maar in zalige onwetendheid.  
Ik november boekte ik een huisje op Texel, in de week van koningsdag, van maandag tot vrijdag. Ik wilde 
eigenlijk een andere week, maar dan was het bezet. En och, met koningsdag zouden we toch niet iets 

bijzonders hebben!     
Een paar weken geleden begonnen we serieus werk te maken van onze korte vakantie naar Texel. 
Fietsen mee? Nog ergens aan denken? Regenkleding, handschoenen, want de weersvooruitzichten 
waren niet geweldig. Walter en Jorrit zaten wel af en toe met elkaar te praten, maar ik zocht daar niets 
achter, ze gaan immers samen een trektocht op een Schots eiland doen. 
Op zaterdag 22 april gingen we naar een jarige broer in de Achterhoek, en Dorien appte me, of ik voor ik 
ging de kerksleutel even kon brengen. Natuurlijk. Zij zat te ontbijten met haar dochter en ik legde de 
sleutel op tafel, met de bedoeling direct te vertrekken. Ze begonnen steeds aan een nieuw verhaal en 
wilde ik echt niet een kop thee? Nog een verhaal, nog even iets laten zien. Maar ik wou naar huis, we 
moesten nog een uur rijden!  
Toen ik onze tuin in liep, kwam Walter me al tegemoet, dacht ik. Hij was eigenlijk op weg naar Jorrit om 
iets te overleggen, hoorde ik later. Maar zijn ongeruste gezicht paste wel bij wat hij mij vertelde: onze 
vakantie naar Texel kon maandag niet doorgaan, er was lekkage en dat moest eerst gerepareerd worden 
en de vloer gedroogd. Hè, wat een teleurstelling! Maar we zouden wel van donderdag tot maandag 
kunnen komen. Er stond niets in onze agenda, dus dat kon wel.  
Op weg naar de Achterhoek kreeg ik een mail van VVV Texel met het hele lekkage verhaal. Ik vond het 
zo sneu voor die mensen, ik stuurde VVV Texel een mail om ze sterkte te wensen en te zeggen dat het 
voor ons niet erg was, we zouden gewoon van donderdag tot maandag komen. Later bleek dat die 
eerste mail van VVV Texel door Jorrit gemaakt was!  
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Dinsdag 25 april was ik nog even bij Dorien en net voor ik wegging, vertelde ze dat ze de volgende 
ochtend op het gemeentehuis moest zijn. Ze was met nog een aantal mensen van verschillende kerken 

uit de gemeente Buren uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe 
burgemeester. Ze zou er met Peter van Leenen naar toe, maar die kon niet. 
‘Ik vind het eigenlijk niet zo leuk om alleen te gaan, heb jij zin om mee te 
gaan?’ Ik keek in mijn agenda, maar had geen afspraken staan, ik zou immers 
op Texel zijn! Dus ik zei dat ik wel mee wilde gaan. Dorien stuurde me later 
de uitnodiging voor het gesprek nog even door en die heb ik vluchtig 
doorgekeken, ja, klopte allemaal: woensdag om 9.30 uur in het 
gemeentehuis in Maurik. (Ook die mail bleek achteraf door Jorrit in elkaar 
geknutseld te zijn!)  
Om 9 uur die ochtend rende ik de trap op, poetste mijn tanden en zoende 
Walter, die nog in bed lag, met de dekens hoog opgetrokken. Hm, zo koud 
was het toch niet?  
  

Wij reden naar Maurik en pas later hoorde ik dat we elkaar op een haar na 
gepasseerd waren, de auto van ons met Walter en Jorrit erin en die van 
Dorien met mij erin. Maar wij zaten zo te babbelen, ik heb niets gezien. Ook 

niet dat Dorien vlak achter onze auto parkeerde en Jorrit weg moest duiken… Wij liepen – nog steeds 
babbelend – naar een deur die open stond. Dorien zei: ‘Ik denk dat we hier naar binnen moeten.’ Er 
stapte een mevrouw naar buiten en die wees Dorien de hoofdingang: ‘U mag die ingang nemen.’ En ze 
nam mij mee door de andere ingang. Hè? We hadden toch sámen een afspraak? Waarom moest ik door 
een andere ingang? Ik snapte er niets van. En nóg minder toen ik Walter in het halletje zag staan. Hoe 
kwam die daar nou? Hij lag toch nog in bed? Later hoorde ik dat hij zijn kleren al aan had, vandaar dat hij 
zijn dekbed zo hoog had opgetrokken! Langzaam maar zeker begon het kwartje te vallen en werden we 
door de burgemeester ontvangen. In de ontvangstkamer zaten nog meer verblufte mensen, uiteindelijk 
waren we met z’n achten. Bij de thee of koffie met een heerlijk gebakje kregen we uitleg: in de raadszaal 
zouden we allemaal een koninklijke onderscheiding krijgen voor jarenlang vrijwilligerswerk. Daar zouden 
ook familie en vrienden bij aanwezig zijn. Nog een beetje verdwaasd liepen we achter de burgemeester 
aan en werden met applaus onthaald. De burgemeester had voor 
iedereen een toespraak (‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning 
behaagd…’) voor hij de onderscheiding opspeldde. We kregen een 
prachtig oranje boeket en gingen nog met de burgemeester op de 
foto. Fred Eggink, Stadsdichter van Buren, had voor iedereen een 
gedicht geschreven. Na het Wilhelmus gingen we naar buiten voor 
een groepsfoto en daarna werden we overstelpt met felicitaties, lieve 
woorden en cadeautjes. Ik had nog steeds het gevoel dat ik zweefde. 
Dankbaarheid dat zoveel mensen zich zo ingezet hadden voor dit 
bijzondere en eervolle moment. Verwondering dat mij dit mocht 
gebeuren. Maar vooral blijdschap, ik had het echt nóóit verwacht! Ik 
besloot me er maar aan over te geven en heb ongegeneerd genoten 
van deze dag en de dagen die volgden. Met alle aanwezigen lunchen 
bij de Hofhouding, met het ‘uitreikversiersel’ op mijn sjaaltje tijdens 
de aubade op het bordes, het Wilhelmus zingend op TV Gelderland, appjes, telefoontjes, berichtjes via 
Facebook, kaarten, bloemen, cadeautjes, felicitaties op straat, bij Boon’s, teveel om op te noemen.  
Na een paar heerlijke dagen uitwaaien op Texel lijkt het leven weer een beetje normaal te worden. De 
kerkopenstelling, Rond Burens Toren, koorrepetities voor Pinksteren… Ja, ik word, geloof ik, weer een 

beetje mezelf! 😊 Maar een super dikke knuffel voor alle lieve mensen die zich enorm ingezet hebben 
om mij zo ongelooflijk te verrassen!! 
                                                          
Marlein Meulenbeek 
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                                                                                                                                    Mutaties 
  

Nieuw binnengekomen: 
Uit Est, dhr. H.W. Kruissen, naar Graafschapsstraat 2d  
 

Overleden: 
Op 30 maart, mevr. J. Broekhuizen-van Baaren, Kasteellaan 1  
 

Vertrokken naar: 
Geldermalsen, dhr. M.M. Verbeek Kasteellaan 1 
Geldermalsen, mevr. A. de Goei - Wellner, Erichemsekade 12 
 

                                                                                                                                     Gedicht 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Bruggen bouwen 
 

       

Ieder mens zit op een eiland, 
en zit vast in zijn bestaan. 
Om een ander te bereiken, 
moet je van je eiland gaan. 
 

Daarvoor moet je bruggen bouwen, 
bruggen bouwen naar elkaar. 
Maar de afstand tussen mensen 
maakt het lastig en soms zwaar. 
 

Mensen bouwen aan contacten, 
want alleen is zo alleen. 

Wie een brug bouwt naar een ander 
zoekt de warmte om zich heen. 
 

Er valt veel te overbruggen, 
met een uitgestoken hand. 
Bruggen kunnen levens redden… 
bruggen bouwen schept een band. 
 

Bruggen bouwen tussen mensen, 
tussen ‘wij’ en tussen ‘zij’; 
Dat is bouwen aan vertrouwen, 
brengt Gods vrede dichterbij. 

 
 
 

 
Bron: Liedboek, zingen en bidden in huis en 
kerk. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                             Huwelijksjubilea                                                                                                                                                                                          
 

‘Werelden schept zij, de liefde, 
wonder dat ons doet bestaan, 
mens van ons maakt door haar volheid, 
gloed die ons leven doorstraalt. 
Dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is.’  
                                 Uit lied 790 Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk  
 

Het was feest: 
 
 

 op 17 maart bij de heer en mevrouw Huigen - de Goei, Erichemsekade 9, ze vierden dat zij 45 
jaar getrouwd waren; 

 op 6 april bij het echtpaar Van Doesburg - Hol, Ridder Allartlaan 10, want zij waren 50 jaar 
getrouwd; 

 op 15 april bij de heer en mevrouw Boon - van de Water, Rondeel, want zij waren die dag 35 jaar 
getrouwd;  
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 op 3 mei bij het echtpaar H. van den Berg - de Keijzer, Rodeheldenstraat 30, zij vierden dat zij op 
deze dag 61 jaar getrouwd waren; 

 en op 4 mei bij de heer en mevrouw Van Dalem - Kruissen, Ridder Alartlaan 30,want zij waren op 
deze dag 50 jaar getrouwd.  

 

Een felicitatie en een bloemetje waren welkom op deze adressen.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  

                                                                                                                        Kerkopenstelling 
 

Vanaf dinsdag 3 mei staan de deuren van de Sint Lambertuskerk in Buren                        Nieuw!!!                                                      
weer voor u open. Elke week van begin mei t/m eind september, op dinsdag         Kaarsen van de kerk                                                       
t/m zaterdag, van 13.30 – 16.00 uur.                          
Loop gerust even binnen om rond te kijken, ga even in een bank zitten om te                                                   
luisteren naar muziek, te genieten van de rust. Bekijk de graftombe van                                                                    
Maria van Oranje, de dochter van Willem van Oranje en Anna van Egmond                                                                             
Buren. Wist u dat Willem en Anna op 8 juli 1551 in de                                                                                               

Sint Lambertuskerk zijn getrouwd?  
Neem een kijkje bij de spulletjes die te koop zijn en                                                     
waarmee u de kerk steunt. Een cadeautje, of een                      groot             klein                                      
aandenken voor uzelf. Of maak een praatje met de                  € 7,50           € 5,00                                 
vrijwilligers, zij kunnen u van alles vertellen over de                                                       
geschiedenis van de kerk. Ook is er een ‘doe-het-zelf’-                                                                  
rondleiding, waarmee  u zelf door de kerk kunt lopen en op uw gemak alle 
informatie ter plekke kunt bekijken.  
De Lambertuskerk helpt Stichting Pemama een schooltje in Kabanana, Zambia 
financieel te steunen. Daarom staat er in de maanden dat de kerk opengesteld is 
ook de Pemama-kast.                                                                                                        
Daarin vindt u allerlei handgemaakte spulletjes, ook leuk als cadeautje.  
 

                         Welkom in de Lambertuskerk! 
 

 

                                                                                                                        Lambertusmarkt 

   
Lambertusmarkt 2023 
 

Na de nare coronaperiode kunnen we dit jaar                                                                                                                                      
onze beginnende traditie weer voortzetten:                                                                                                                                  
de Lambertusmarkt! Op zaterdag 27 mei is                                                                                                                                         
er weer een nieuwe editie in en rond onze                                                                                                                           
Lambertuskerk. We starten 's morgens om                                                                                                                                  
10.00 uur en sluiten af om 16.00 uur. 
Naast allerlei curiosa zijn er kramen met                                                                                                                                            
boeken, speelgoed, lampen en andere                                                                                                                                
aantrekkelijke spullen en snuisterijen.                                                                                                                                                                        
Verder is er een Rad van Avontuur, een                                                                                                                                                          
Middeleeuwse Gokkast, lekkers te eten en                                                                                                                                               
te drinken en divers ander vermaak. Al met            Sfeerfoto 2019, de middeleeuws gokkast                                                                                                                      
al de moeite van uw bezoek zeker waard!                                                                                                                                                              
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De opbrengst van de markt is bestemd voor                                                                                                                              
de instandhouding van onze Lambertuskerk. En voor het beeld en geluid in de kerk. 
 
 

Voor de curiosa-afdeling kunnen we nog spullen gebruiken. Hebt u thuis iets moois, leuks, bijzonders of 
heel handigs over, waarvoor u een goed doel zoekt? Dan is de Lambertusmarkt een mooie bestemming. 
Het ‘moet’ wel handzaam zijn, dus geen meubelen, bedden of witgoed. De meeste marktbezoekers 
willen hun aanschaf immers gemakkelijk kunnen meenemen. Hebt u wat beschikbaar? U kunt het 
tijdens de kerkopenstelling op dinsdag tot en met zaterdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de kerk 
afgeven. Als dit voor u een probleem is dan kunnen we het ook bij u ophalen. 
 
Verder is het natuurlijk heel fijn als er nog mensen willen meehelpen. Bijvoorbeeld een paar uurtjes op 
de dag zelf en/of bij de voorbereiding de vrijdagavond ervoor. We zetten dan vanaf half zeven de reeds 
gesorteerde spullen klaar om ‘s morgens naar buiten te brengen. In de kerk richten we tafels en 
kraampjes in voor de binnen-verkoop. 
En natuurlijk maken veel handen ook licht werk bij het opruimen op zaterdag vanaf 16.00 uur. Wilt u 
ergens bij helpen? (Heel graag, wat ons betreft!) Laat het dan even weten aan Marlein Meulenbeek 
(marlein.meulenbeek@planet.nl) of Idzerd Lautenbach (06-51810946) Alvast zeer BEDANKT!  
                                                                                                      

                                                                                                          
                                                                                                         U kunt ook nog op een andere manier      
                                                                                                         bijdragen aan het slagen van de        
                                                                                                         Lambertusmarkt. Voor ons Rad van Avontuur  
                                                                                                         zoeken we nog leuke prijsjes. We vragen  
                                                                                                         hiervoor ook onze plaatselijke  
                                                                                                         middenstanders, hoewel die vaker met  
                                                                                                         dergelijke verzoeken worden benaderd.  
                                                                                                         Misschien hebt u thuis nog iets in de kast  
                                                                                                         staan wat best als prijsje kan dienen?     
                                                                                                         Bijvoorbeeld die mooie kaarsenstandaard die  
                                                                                                         u met uw verjaardag kreeg van tante Mien,  
                                                                                                         maar waar u toch nooit een kaars in gaat  
  sfeerfoto 2019 , wafels bakken                                               branden, of die fles witte wijn, terwijl u alleen  
                                                                                                         rood drinkt. Zo zijn er misschien wel meer                  
                                                                                                         goedbedoelde (doch net-mis) cadeautjes in 
huis te vinden, of vergis-aankopen, die u bij ons Rad van Avontuur een zinvol after-life kunt geven.      
Wij zijn er zeker blij mee! 
 
Dan ons laatste verzoek: voor onze Middeleeuwse gokkast zoeken we voor 4 personen historische 
kleding te leen, of ‘te geef’ als u het wilt schenken. Maar lenen zou al heel prettig zijn. U kunt dit 
doorgeven aan Gerard Verhulst op 572570 of 06-33313937. 
 
Tenslotte: we hopen op uw hulp en natuurlijk uw komst zaterdag 27 mei of de avond ervoor bij de 
voorbereidingen. Graag tot ziens! 
 
 

De werkgroep Lambertusmarkt:  
Dorien Rots, Gerard Verhulst, Henny de Boer, Idzerd Lautenbach, Japke Brekveld, Marlein Meulenbeek 

 
 
 
 

mailto:marlein.meulenbeek@planet.nl
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                                                                                                            Hemelvaartsdag 2023                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
 
 

“Om oud en wijs te kunnen zijn moet je eerst jong en dom zijn geweest…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Op Hemelvaartsdag, 18 mei, gaan we traditiegetrouw dauwtrappen. We 
vertrekken om 7 uur (!) bij de Gregoriuskerk voor een wandeling van +/- 
anderhalf uur en het advies is om laarzen of stevige wandelschoenen aan 
te trekken. Na de wandeling gaan we om 8.45 uur ontbijten in het zaaltje 
bij de Gregoriuskerk. Om 10.00 uur gaan we met z’n allen naar de dienst in 
de Gregoriuskerk, de voorganger is Diaken Vincent van der Helm. 
U kunt zich nog t/m zondag 14 mei voor de wandeling en het ontbijt 
opgeven bij Dorien Rots: dorienrots@live.nl 
 
 
 

mailto:dorienrots@live.nl

